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De Deelen

In de maanden mei en juni van 2013 heb ik de fotografie workshop Expressief
fotograferen in de Deelen, georganiseerd door AZ Fotografie uit Jirnsum, gevolgd.

De titel Expressief fotograferen en het moto van AZ fotografie ,Insprirerend &
Verbeeldend” zorgen er voor dat er hele mooie maar aparte foto’s kunnen ontstaan van
het natuurgebied De Deelen in Friesland.

Graag neem ik u mee naar de Deelen bij avondlicht.

Alle foto’s zijn gemaakt zoals ik de Deelen heb gezien.

Door de verschillende fotografie technieken die gebruikt zijn kunnen de foto’s een ander
karakter krijgen dan dat u gewend bent van natuurfotografie.

Gelukkig heeft iedereen een eigen smaak dus u kunt het mooi of lelijk vinden.

Ik hoop dat u geniet van De Deelen zoals ik genoten heb om deze foto’s te maken.

Janet van Oort




Zwart water

De Deelen ademt de sfeer van zwaarmoedigheid. Dat weerspiegelt zich in het zwarte
water: doodstil, rimpelingen of weerspiegelingen.




Zwart water




Haiku

In het zwarte water
Geraakt door warmte stralen
Ontluikt het lelieblad

Liggend op het water
Omringd door zwart en goud
Ontwaak ik uit mijn winterslaap

Betoverend,
Maar ook treurig stemmend
Dat ene blad




Stille eenvoud in het zwarte water




Weerbarstig riet
Het verschieten van kleur

»Het riet in de Deelen is alom vertegenwoordigd. Het is hoog en van een weerbarstige
schoonheid. Het omsluit je, je kunt alles zien maar er is niemand die jou ziet”

(citaat: Sjoerd de Vries)

»,De kleur van riet, het verschieten van die kleur als de wind er doorheen trekt. Meer een
afspiegeling van kleur dan zelfstandige kleur”

(citaat: Bernlef)










Riet is wat je ziet, in verschillende stijlen.










Bekoorlijke berkenstammen

De Deelen staat bekend om zijn weerbarstigheid en zwaarheid. Toch valt er ook lichtheid
te ontdekken in de vorm van de vele ranke berkenstammen.

Het woord berk is afgeleid van het Oudindische woord ,bharg” wat glanzend betekend
en waarschijnlijk betrekking heeft op de witte bast. De berk is een vriendelijkeboom, die
symbool staat voor fijnheid en bekoorlijkheid. Zij wordt ook wel ,,de Vrouwe van het
woud” genoemd of ,,de witte Vrouwe met de groene sluier”




Het oog en de huid van de Vrouwe van het woud




De Vrouwe van het woud

De verschillende stijlen van de Vrouwe van het
woud




De witte Vrouwe met de groen sluier

Haar kroontje in beeld.




Het kalme bederf

»,Overal om je heen zie je het kalme bederf aan het werk. Het sterven dat onverbiddelijk
verder gaat. Geen begrafenisrituelen, de natuur heeft geen behoefte aan symboliek. De
dood is haar even lief als leven, zij zijn voor haar twee kanten van hetzelfde. Takken en

wortels raken van water verzadigd, zwellen op, laten hun vorm los en zinken al rottend

terwijl de vogels overal om je heen blijven zingen.”

(citaat: Bernlef)







De verklanking van de Deelen

Het gelegenheidscollectie ,NODQO” vertaalde de Deelen in klanten.
Christiaan Kuitwaard, Jan Snijder (beide elektrisch gitaar) en Sytze Pruiksma (slagwerk)
hebben de Deelen maakten een soundscape.

Na het beluisteren van de soundscape kwam dit beeld in mij op.
3 stukken die bij elkaar horen maar toch ook weer op zich zelf staan.







Ook de volgende afbeeldingen kwamen bij mij naar boven na het beluisteren van de
soundscape.

Aziatische sferen

Het gebruike van een xylofoon

En de verschillende klanken door elkaar heen, maar waar de blaasinstrumenten, welke
voorzien van een mondstuk met een riet, nadrukkelijk bleven hangen.







De Deelen

Hier volgen nog wat foto’s van
dingen die mij tijdens alle
fotowandelingen op het pad
kwamen maar die niet bij de
opdrachten hoorden van de
workshop

~Expressief fotograferen in de
Deelen”
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Water

Rimpels van de wind
De zon verbleekt
Het water houd haar kracht

Somber gekleurde lucht
Met een verlicht hart
Spiegelbeeld van het water







Bewoners van de Deelen

Je komt ze zo maar tegen
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Made on a Mac




