Vlieg met mij mee

Janine Fotografie in Ontwikkeling




Welkom

Ik kan zeggen in de wonderwereld van
de fotografie maar ik kan ook zeggen in
de mooie dingen die het leven ons kan
bieden en die je soms alleen opeens
ziet via een lens.

Er is een titel van een liedje uit de
tachtiger jaren dat mij altijd is bij
gebleven.

» My camera never lies”
gezongen door Bucks Fizz

Dat is dan ook wat ik u mee wil geven.
Deze foto’s zijn niet bewerkt maar
genomen zoals ik alles tegen kwam.
Het enige wat ik heb gedaan is gewerkt
met de mogelijkheden die mijn camera
mij biedt.




Abstracte eenvoud
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Van kleur naar zwart/wit

Bij het terug zien van deze foto’s moest ik heel erg
denken aan het nummer van Frank Boeijen

,» Denk niet wit, denk niet zwart,
denk niet zwart-wit,
maar in de kleur van je hart.”




Faces

» Funny faces, pretty faces, faces
everywhere | go.

Faces that remind me of other faces,
faces that I'll never know.”

Music and Lyrics by Silje Nergaard







Tracks

Geobsedeerd door sporen







De Fiets

Er is vaak over de fiets gezongen.
Boudewijn de Groot - De Eenzame Fietser
Gers Pardoel - Bagagedrager

Max van Praag - Als ik twee maal met mijn
fietsbel bel

Jaap Fischer - in de Kater zingt hij het
volgende

,» Rij je zorgvuldig op je fiets over elke
stoeprand heen

Dan vind je je geweldig knap maar een
smeris denkt meteen

Die heeft een fuifje, een fuifje, een fuifje
gehad”




Ode aan de Fiets

Mijn stalen ros jij brengt mij van A naar B
Neemt de waren van de Appie mee

In een mandje of een bakje bij jou voorop
Gaan we samen in galop

Gepimpt in een leuke kleur

Geef jij het straatbeeld weer wat fleur

En ben ik soms wat ladder zat

Dan kan ik met jou mijn ros nog altijd op pad
We belanden dan soms in de gracht
Waar het publiek dan om lacht

Maar jij mijn ros blijft mij trouw

En daarom hou ik zo van jou










Natuurgeweld

Water, ijs en wind







Let is show




Let it show




Blue moon

You know just what | was there for
You heard me saying a prayer for
Someone | really could care for




Op een grote paddenstoel

Op een grote paddestoel
Rood met witte stippen
Zat kabouter Spillebeen
Heen en weer te wippen

Krak zei toen de paddestoel
Met een diepe zucht

Allebei de beentjes

Hoepla in de lucht







Het is niet wat het is

Is het een petje, is het een eendenkop, laat je fantasie
de vrije loop en je kunt er van alles van maken




Spiegelbeeld

Spiegelingen in het water of het water
gespiegeld op de romp van een boot







Een kwestie van geven en nemen (de boom heeft aarde nodig om te groeien en uitgeleefd
laat deze stukjes achter op het zand)
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Stille eenvoud

metaal verschillend verwerkt
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Take the long way home




The End

Fotografie Janine van Oort
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Made on a Mac




